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Happy Action

Nieuwsbrief Happy Action van B6M Social Service Centre India,
voor de armsten in ons bosgebied.

Heemskerk/Neyyar Dam, December, 2012.

In het begin van de jaren negentig startte ik met mijn sponsorgeld uit de
Kringloopwinkel Heemskerk BGM Social Service Centre op, door mijn Indiase
vrienden van de bijbelclub dagloon te betalen om de boskliniek uit te voeren elke
maandag. Mijn rapportage was altijd een dia-serie in de winkel voor het
personeel, dankzij computer-publicatie kan ik deze tegenwoordig aan iedere
sponsor sturen. Deze nieuwsbrieven zijn mijn dank voor donaties aan dit project.

Rechts mijn reisvriend, nu de manager van BGM, de heer Wilson.
Hjj is in mijn project komen werken sinds 1994, midden de heer
Sasi, een vrijwilliger, en links ikzelf, Frans Wiegmans.

De donatie uit Emmaus Bilthoven 2012 t.w.v. 2.000,- Euro,

is totaal besteed aan Schoolmaterialen- distributie voor 550 kinderen voor alle
vakken voor de 1¢ klas standaard tot en met de 8¢ klas standaard. De boeken zijn
plaatjesboeken, schrijf-boeken en leesboeken. Daarnaast zijn de volgende
materialen verstrekt: pen, gum, schooltas, plus ook een aantal schooluniforms
voor kinderen op andere scholen. Als BGM zijn we verplicht door de Indiase
overheid, om onze 23 schoolklassen te voorzien van de wettelijke



schoolmaterialen. Sommige klassen zijn wel 23 kilometer ver weg. Sommige zijn
3 km. ver, en andere zijn 6 tot 10 km. verwijderd. Van deze actie zijn ook foto’s
gemaakt door onze medewerkers.

Vertaling brief van directeur Wilson aan Emmaus, Bilthoven.
Neyar Dam, 7 november 2012.

Geachte zeer respectable Donateur,

Warme groeten uit Neyar Dam. We hebben uw waardevolle donatie ontvangen
donatie 2012 ontvangen.

Dat was 2.000 Euro. Dat geld hebben we gebruikt voor het uitdelen van
schoolschriften en boeken aan de kinderen in onze zogenaamde na-schoolse
klassen bij de juf thuis, of onder de boom. De materialen die zijn uitgereikt, zijn
voor de kinderen in de diverse klassen van de eerste standaard tot de achtste
standaard, zie de foto’s.

Mr. Frans Wiegmans, onze Nederlandse ambassadeur, heeft de foto’s in deze
nieuwsbrief gezet om aan u te laten zien.

We kunnen uw donatie weer gebruiken in de toekomst, zodat we door kunnen
gaan met ons project. Geeft u alstublieft onze hartelijke groeten door aan al uw
medewerkers!

Heel erg bedankt en vriendelijke groeten, Wilson Kochukunju.

De foto’s van de Klassen plus de naam van de Klas.

Kinderen in de BGM Oottukuzhey na-schoolse les.
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Kinderen in de BGM Oottukuzhey na-schoolse les.



Kinderen in de BGM Karamoodu and Kttiyam na-schoolse les.

Kinderen in de BGM Karamoodu and Kttiyam na-schoolse les.



Kinderen in de BGM Arattukuzhey na-schoolse les.



Kinderen in de BGM Aruvikuzhey na-schoolse les .

Kinderen in de BGM Vellarada na-schoolse les.



Programma’s in BGM zijn o.a.:

BGM-boskliniek.



BGM- koe-project.

BGM-culturele programma.



BGM-waterput project.



BGM-geit programma.



BGM-armoedebestrijdingsprogramma. Vrouwengroepen krijgen les in het maken
van zeep om op de markt te verkopen.



BGM-analfabetiseringsprogramma voor volwassenen.

Oorsprong van BGM.

In het begin van de jaren negentig startte ik met mijn sponsorgeld uit Nederland
BGM Social Service Centre op, door mijn Indiase vrienden van de bijbelclub te
laten instappen in mijn project.

Ik deed dat door ze dagloon te betalen, zodat ik zeker wist dat het project ook
door zou gaan wanneer ik weer in Nederland zou zijn. De afspraak was wel dat
ze de bijbelclub niet gingen betalen, want daarvoor had ik uit de Kringlopwinkel
Heemskerk, mijn eerste sponsor, geen fiat ontvangen met het aannemen van
deze donaties voor sociaal werk. Geld voor een gebouw bracht ik in 1994 in ieder
geval niet mee in mijn 1.000 gulden sponsorgeld, want die 1.000 had ik gekregen
voor mijn acties op straat, dus ik adviseerde ze te werken vanuit hun eigen huis,
net zoals ikzelf deed vanuit mijn eigen huis en vanuit allerlei hotelkamers in
India.

[k ging mee met arme mensen naar de dokter, zodat ik wist waar het geld aan
besteed werd. Ik kocht met geld uit de Kringloopwinkel kleding voor mensen die
het koud hadden op straat. Ik kon met geld uit de Kringloopwinkel Heemskerk
schoolgeld betalen, schoolboeken en schooluniformpjes voor de kinderen, zodat
ze op school werden toegelaten. Ik gaf geen geld, want dan verdwijnt het in de
handen van de zetbaas of aan de drank. Ik was zo onderhand ook van de straat
geworden in Calcutta, en ik zag daardoor vele dingen die een toerist niet ziet. Zo
gaf ik ze ook, kleine dingen van 1, 2, 10 en 15 Gulden waren dat. Doordat ik met
iedere arme persoon optrok, kwam ik bij de mensen thuis in penibele hutjes,
kreeg te eten daar, zag hoe ze werden behandeld in de ziekenhuizen, onderwijs
en economie. Dat is een complete film. [k werd meegenomen kortom naar de
wereld van mijn doelgroep. Dat deed ik in de vele wereldsteden die India rijk is,
in de bergen, in de woestijngebieden en in de bossen.’ s Avonds maakte ik vaak
in mijn zoveelste hotelkamer in India plichtsgetrouw mijn lijstje voor de
Kringloopwinkel Heemskerk, met daarin de onkosten van die dag.



Mijn Indiase vrienden van de bijbelclub BGM vonden dat blijkbaar heel bijzonder
wat ik deed, want ze hadden belangstelling gekregen om ook zoiets te gaan doen.
(BGM betekent Bethany Gospel Ministry.)Dus op een gegeven moment in 1994
stond Wilson voor mijn hotelkamer en heb ik hem plechtig lid gemaakt van mijn
aktie genaamd Happy Action. Waarbij hij een paar honderd gulden kreeg van
mijn eigen geld, zodat hij dezelfde dingen kon doen als ik deed tijdens mijn reis,
mensen helpen op straat. Ook de familie en vrienden van Wilson gingen helpen.

Geld voor een gebouw had ik niet, dus ik vertelde ze dat ze net als ik gewoon
thuis aan de keukentafel konden starten en op straat net als ik. Dat was even een
tegenvaller, want ze hadden al een complete architectentekening laten maken
voor een gebouw van 16.000 Gulden. Helaas voor hen zei ik dat ik daar niet
meteen aan begon. Het was mij er slechts om te doen, de donaties op straat in
actie om te zetten dezelfde dag nog, zodat ik wist waar het aan opgegaan was.
Dat was altijd belangrijk voor mij want ik reisde vaak dezelfde dag nog verder
per trein. Niet was het mijn bedoeling om het zoveelste gebouw in India neer te
zetten met de hulp van buitenlands geld, dat leeg staat. Eerst maar eens een tijdje
kijken hoe dat bevalt zo'n partnership met allemaal lokale mensen, voordat we
de grote trom gaan slaan voor een mooi gebouw. Mijn motto was altijd Happy
Action: meteen zien waar het geld aan besteed werd en dat kunnen overbrengen
aan de sponsors in Nederland. Mijn Indiase vrienden van de bijbelclub begonnen
dus ook vanuit huis te werken net als ikzelf.

Deze aanpak geboren uit armoede werkte wonderwel want er zijn nu meer dan
32 stafleden, die 15 jaar later nog steeds elk vanuit hun eigen huis of hutje of
zelfs onder de boom, het BGM-werk doen, zoals de schooljuffrouwen die thuis
schoolklassen hebben, en de veldwerkers die de begeleiding van de
vrouwengroepen doen.

En dat doen ze, niet omdat ik zeg dat ze dat moeten, of omdat sponsors zeggen
dat ze dat moeten doen, maar dat doen ze, omdat ze de nood willen aanpakken
die om heen heen is. Het is juist deze decentralisatie geboren uit armoede, die
tegelijkertijd de grote kracht is gebleken van BGM alle jaren lang, omdat niet
alles valt of staat met een enkele stafkracht. BGM hangt dus niet af van een
enkele persoon!

In 1996 startte ik het eerste echte structurele project in BGM, genaamd
Boskliniek Puravimala. Dat project werd de blauwdruk voor BGM-Social Service,
waarin medische hulp en onderwijs voor het eerst de junglebevolking bereikte,
en waar onderwijzeressen in hun hutje thuis zelf hun eigen BGM schoolklas
gingen doen. We bouwden ook waterputten en latrines en langzaamaan
beslisten de BGM-stafleden zelf steeds wat ze gingen aanpakken, zonder dat
steeds aan mij te hoeven vragen. Niet de donateurs beslissen waar het geld aan
besteedt moet worden, maar de vergadering in BGM, te centrum, India doet dat.

Ondertussen heb ik na al die jaren succes met BGM in 2006 wel een BGM-
centrum-gebouw neergezet met mijn actie i.s.m. NCDO (Staat der Nederlanden),
wat natuurlijk erg goed uitkwam om een aantal extra programma’s te doen, waar
we eerder geen gelegenheid voor hadden, zoals oogkliniek, beroepsopleiding,
BGM- stafvergaderingen faciliteiten voor reizende internationale vrijwilliggers
en studentenbijeenkomsten voor stage.



Dit is een schoolvoorbeeld van een project, waarin mensen zelf hun eigen pad
kiezen. (Artikel 2: Zelfbeschikkingsrecht van Volken, Verenigde Naties.)

Motivatie.

Ik ben heel India 3 keer van noord tot zuid en van oost naar west maandenlang
afgereisd per trein en kamelekar, bottenbrekende riksja- en bustochtjes door de
bergen en door de Indiase wereldsteden. Ik ben overal geweest, in de woestijn en
op de stranden, op de bergen en in de boerenlanden, en ik vond dat
ontwikkelingshulp in dit bosgebied van India het hardst nodig was. Als oud-
student aan de Sociale Akademie en Pedagogische akademie weet ik hoeveel
waard het is, als mensen zelf hun eigen lot in de handen nemen. Ik zeg: hier is uw
ontwikkelingshulp op de juiste plaats: het wordt efficient besteed, omdat de
stafleden van BGM stuk voor stuk zelf allemaal arme mensen zijn, die gewend
zijn om elke munt tien keer om te draaien. Bovendien is er geen keus, omdat de
armoede ons omgeeft, en er geen andere weg is, en dus gaan we daarom ook
door, ook als er eens geen donaties zijn en dat gebeurt vaak maanden achter
elkaar....

Happy Action.

Het is mijn taak om BGM verstaanbaar te laten zijn voor alle Nederlanders.
Daarom fungeer ik voor alle Nederlandse sponsors als contactpersoon. Sommige
donateurs vinden in Happy Action al jarenlang een reden tot sponsoring! Happy
action is de brug die ik heb geslagen tussen oost en west. Zie de nederlandstalige
website van BGM: www.funsign.nl/bgm.

Daarnaast publiceerde ik korte films op het internet, zodat men onze BGM-
programma’s kan zien, als men niet in staat is naar BGM in India te reizen. Google
de naam BGMsocialserviceCTR en men krijgt korte filmpjes te zien over BGM in
India. Engelstalig, want die heb ik gemaakt om internationale reizigers te
informeren over stage lopen bij BGM in India, maar ook zijn er de video-beelden,
die voor zich spreken.

Donaties gevraagd.

Nog steeds ben ik op zoek naar sponsors, die hun donatie willen geven om ons
werk te kunnen doen: dat is de daglonen voor onze Indiase stafleden te kunnen
betalen, een deel voor de medicijnen in de boskliniek, een deel voor de
schoolspullen in onze 23 thuis-schoolklassen bij de juf thuis, en om een deel aan
drinkwatervoorziening te kunnen betalen. Voor een impressie waar de donaties
aan besteed worden, zie onderstaande cijfers. Voor vragen en reacties ben ik 24
uur per dag beschikbaar: Frans Wiegmans. info@funsign.nl ; en telefoon: 0251-
239751.




Dus BGM gaat door tot ons doel is verwezenlijkt: verbetering te brengen in
educatie en opvoeding, maar ook op economisch en sociaal gebied onder de
verarmde bos- en landelijke bevolking in een groot zuid-Indiaas bosgebied. Dit
doen we door een set op elkaar afgestemde programma’s aan te bieden onder
deze bevolking, die een duurzame verbetering tot resultaat hebben. Met uw hulp
kunnen we doorgaan met kliniek voor de armsten, met cursussen, met scholing
voor alle kinderen en ook met mikrokredieten voor vrouwengroepen.

uw bijdrage: ING 1206857, t.n.v. Actie Comite BGM-Nederland, Heemskerk.

BGM Cijfers 2011.
In deze staat vind u typische bedragen die in 2012 uitgegeven zijn in BGM.
Onderdelen In Euro

1 Boskliniek 1110

2 23 schoolklassen bij de juf thuis 968

3 Vrouwengroepen-begeleiding 2889

4 Toilet constructie 296

5 waterputten 2786

6 Kleermakerscursus 185

7 Computer cursus 416

8 Beroeps-opleiding 416

9 Schoolmaterialen 1183
10 Koeien project 969
11 Overige 879

Veel lees-en kijkplezier op onze website www.funsign.nl/bgm

Vriendelijk groeten van Frans Wiegmans,



